Kabouters op Hof ten Bos te Huldenberg. *

Er was eens een familie kaboutermannetjes die er op uit was goed te
doen aan de mensen. Ze woonden aan de oude grens van Huldenberg en
Loonbeek in de delle tegen Ganspoel. Daar hielden ze zich verscholen,
want tijdens de dag mocht men hen niet zien. ‘s Nachts trokken ze er op
uit om te helpen. Ze kwamen op het Hof ten Bos terwijl iedereen slicp.
Dan bakten ze er brood, boterden, kuisten en poetsten en verrichtten
nog veel ander werk. Je kan al denken hoe blij de dienstmeiden waren,
toen z¢ ‘s ochtends bij het opstaan bemerkten dat al hun werk gedaan
was. De dienstmeiden waren er dan ook niet scheutig op om van Hof te
verhuizen. Waar zouden ze immers zo’n gemakkelijk leven vinden?
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